
Baas in de Schoof 

Door ons winkelcentrum de Schoof lopend, zag ik al die mooie winkels en liep 

te bedenken welke winkel waar ook alweer vroeger was. Thuis gekomen kreeg 

ik een tasje om te bewaren op onze zolder in Den Brommert: een zinvolle 

Ambachtse herinnering! Gelijk een tip voor dit stukje. 

Dit tasje was van Baas, een geschenkenwinkel die indertijd op nummer 33 zat in 

de Schoof. Nu is de Gezondheidswinkel in dit pand gevestigd. 

 

Een nieuwe winkel 

De winkel van Baas werd in 1963 geopend door Jan Baas. Er was in ons dorp al 

een winkel van de vader van Jan aan de Veersedijk en er werd er één in de 

Dorpsstraat geopend waarin zowel vader Adrianus als de zonen Ad en Jan Baas 

functioneerden. 

In de winkel in de Schoof ging Jan vooral luxe artikelen zoals Wedgwood 

serviezen, Swarovski kristal en Kelton bestek verkopen. In die eerste periode 

verkochten ze ook speelgoed, maar toen Paul Vreeke even verderop in de 

Schoof een speelgoedwinkel opende, zijn ze daarmee gestopt omdat ze hem 

die klandizie gunden. Na hun huwelijk in 1965 kwam Conny, de vrouw van Jan, 

meewerken in de winkel. Samen hebben ze deze winkel tot de sluiting in 2001 

gehad. Toen vonden ze het tijd om te stoppen. 

 

Leuke herinnering 

Tijdens het 650-jarig bestaan van de Zwijndrechtse Waard in 1982 zat Conny in 

de feestcommissie en ze kan zich vooral de marmottenrace nog goed 

herinneren. Die was namelijk vlak voor hun winkel in de Schoof. Hiervoor was 

de heer van Rijssen uit Vaassen overgekomen met zijn marmottenbaan die in 

die tijd ook op de tv te zien was. De bekende marmotten Mies Bouwman, Sjakie 

Swart en André van Duin waren natuurlijk ook meegekomen. Dit trok veel 

bezoekers. Iedereen wilde meedoen en er werd natuurlijk luidruchtig gejoeld 

en aangemoedigd. Het was zo druk, dat er niet genoeg prijzen waren en Conny 

is toen snel in hun winkel kleine prijsjes gaan zoeken om iedere winnaar iets te 

kunnen geven. 

 

Minder leuke herinnering 

Wat minder leuk was, was dat er minstens 5 keer ingebroken is. In 1 week zelfs 

2 keer: wat de inbrekers de eerste keer aan Swarovski kristal hadden laten 

staan, kwamen ze later die week alsnog “ophalen”…. en toen was alles net weer 

schoon en opgeruimd. 



Na hun vertrek kwam er een reisbureau in deze zaak en nu is daar dus de 

Gezondheidswinkel. 

Hopelijk mogen we nog heel lang genieten van onze winkels in de Schoof. 

 

Alie Tas 

Met dank aan Jan en Conny Baas. 


